
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Kapelle-
Biezelinge-Eversdijk op 30 maart 2024 - Kinderpaaswake 

Voorganger: ds. Douwe de Roest. Voorbereiding: Douwe de Roest en Lotte van 
Liere-van de Vrie (leiding KND en jeugdouderling). Muzikale medewerking: Els 
Kooiker (piano) 

Welkom en introductie 

Openingstekst (Nine) 
Hier in het donker het donker van de nacht. Denken we aan Jezus die bad om 
hulp en kracht. Hier in het donker steek ik dit kaarsje aan en spreek ik Jezus’ 
woorden: Uw wil zal worden gedaan. 

We steken de eerste kaars aan (Timo) 

Openingstekst 2 (Thijmen) 
Op deze avond komen we samen rond dit licht. Het laat ons een stukje hoop, 
een lichtpuntje zien. In deze paasnacht hebben wij behoefte aan zo’n licht. We 
gedenken dat Jezus gestorven is aan het kruis. Dat hij begraven werd. Maar we 
zien ook uit naar zijn opstanding. Dan zien we dat het licht doorbreekt in deze 
wereld. 
Lied “Als alles duister is” (Liedboek 598) 

We steken de tweede kaars aan (Mayke) 

Het begin 

Introductie (Douwe) 
In deze viering horen we verhalen die licht geven, uit de Bijbel en uit ons eigen 
leven. Het zijn tekens van leven die God aan mensen geeft. Ik lees uit Genesis 1 
(BGT). 
Lezing: Genesis 1: 1-5 (BGT) 

In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water en 
alles was donker. Er waaide een hevige wind over het water. Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ 
En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was. Hij scheidde het licht en het donker. Het licht 
noemde hij ‘dag’ en het donker noemde hij ‘nacht’. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat 
was de eerste dag.’ 

We steken de derde kaars aan (Aron) 

Gebed (Lotte) 

Wij danken U, God, omdat U in het begin het licht gemaakt hebt. Wij vragen U: 
Doe het opnieuw. Maak het licht op al die plekken waar het donker is. Waar 
mensen somber zijn en verdrietig. Waar mensen zich eenzaam voelen, waar 
mensen bezorgd en bang zijn. Wij bidden dat U zegt: ‘Er moet licht komen.’ 
Want dan komt er licht. Amen 



We steken de vierde kaars aan (Iris) 

Lied “Waar de mensen dwalen in het donker” (Lied 286) 

Een vuur wijst de weg 

Lezing: Exodus 14:15 – 15:1A (Navertelling Kind op Zondag) – door Kiki 

’ In een donkere nacht, lang geleden, trok het volk Israël weg uit Egypte. Weg van de slavernij, weg 
uit de handen van de farao. Maar waar moesten ze naartoe? God leidde hen niet naar het land van 
de Filistijnen. Hij was bang dat ze het daar zo moeilijk zouden krijgen, dat ze terug zouden gaan naar 
Egypte. Daarom wees hij de weg door de woestijn naar de Rietzee. God maakte een weg door de 
zee voor het volk. God plaatste de wolkkolom achter het volk. Aan de ene kant was het donker, de 
achtervolgers zagen niets. Aan de andere kant scheen een licht dat het volk Israël de weg wees. Wat 
God deed voor de Israëlieten, doet hij ook vandaag. Hij gaat ons voor als een lichtend vuur. Hij roept 
ons: ‘Kom maar. Bij mij ben je veilig.’ 

We steken de vijfde kaars aan (Kiki) 

Pasen / goede vrijdag 

Lezing: Johannes 18 en 19 (Navertelling, gezinsboekje Kind op Zondag) - Douwe 

Eigenlijk zou het feest zijn in Jeruzalem. Maar het is geen feest… niet voor Jezus, zijn vrienden en 
vriendinnen. Jezus is gevangen genomen. Een van zijn leerlingen heeft hem verraden. “Daar”, zei 
Judas tegen de soldaten. “Daar in die tuin, daar vind je Jezus”. Nu loopt Jezus door de stad. Hij draagt 
een kruis… Pilatus, de baas van het land, heeft hem ondervraagd. Hij kon niets vinden, dat Jezus 
verkeerd deed. Toch heeft hij hem daarna veroordeeld.  
Buiten de stad is een plek die Golgotha heet. Daar wordt Jezus aan het kruis gehangen. Naast hem 
zijn nog twee anderen. Aan het kruis buigt Jezus zijn hoofd. “Het is volbracht”, zegt hij. Dan sterft hij. 
Twee mannen die in Jezus geloven vragen of ze het lichaam van Jezus mogen halen. Ze willen Jezus 
begraven. Ze zorgen goed voor zijn lichaam en wikkelen hem in doeken. Dan leggen ze hem in een 
graf met een grote steen ervoor. 

We steken de zesde kaars aan (Sjoerd) 

Luisterlied bij Stille zaterdag: “Stilte” (Kinderkoor de Bromvlieg) 

Pasen / het lege graf 

(Lotte) Lezing: Paasverhaal (Navertelling, B-boekje Pasen) 

In het graf ligt Jezus. Zie je de grote steen? Bang blijft Petrus wachten. Hij is helemaal alleen. Heel 
vroeg in de morgen staat iemand bij het raam. Maria kijkt naar binnen – en ze roept Petrus’ naam. 
Petrus, kom eens kijken! Word toch eens wakker zeg! Kom naar het graf van Jezus. Die grote 
steen… die is wég. Dan springt hij zijn bed uit. Dat wil hij zelf gaan zien! Hoe kan de steen nou weg 
zijn? Maria droomt misschien… Petrus rent naar buiten. Zo hard als hij maar kan. Die woorden van 
Maria… hij snapt er niets meer van. Petrus kijkt naar binnen. Zijn ogen worden groot. Zou Jezus echt 
weer leven? Is Hij niet langer dood? Pas als Petrus thuis is, dan ziet hij Jezus weer. Hoera, dit is een 
wonder, een wonder van de Heer! 



We steken de zevende kaars aan - Marinke 

Gebed – (Noelle) 

Wij danken U, God, voor de lichtpuntjes in de duisternis. Geef dat we die 
lichtpuntjes altijd zien. In de woorden die we lezen en horen, in de mensen om 
ons heen, in U. Wij danken U omdat U er voor ons wilt zijn, dat we altijd bij U 
terecht kunnen. In stilte brengen we onze gedachten onder woorden. 

We steken de achtste kaars aan (Fenna) 

Lied: “Ik zal er zijn” (Sela) 

Korte afsluiting (Douwe) 

 
  



Tekst “Stilte” (Oké4Kids, uitgevoerd door Kinderkoor de Bromvlieg) 
 
Er is stilte 
op deze nieuwe dag 
als de zon schijnt op het graf 
alleen maar stilte 
geen mens maakt nog geluid 
alleen de vogels fluiten honderduit 
 
Er is stilte 
na het donker, na de nacht 
Jezus dood was onverwacht 
alleen maar stilte 
vol gedachten en verdriet 
waarom Hij, de mens begrijpt het niet 
 
Refrein: 
Jezus is begraven 
Jezus is nu dood 
de Koning van het leven 
zo machtig en zo groot 
zou Hij ons niet bevrijden 
van de Romeinse macht 
waarom al dit lijden 
dat had geen mens verwacht 
 
Er is stilte…. 
alleen maar stilte…. 
er is stilte…. 
alleen maar stilte…. 
 
Er is stilte 
zelfs de wachters bij het graf 
zeggen niets op deze nieuwe dag 
alleen maar stilte 
terwijl de zon uitbundig schijnt 
en het laatste stukje nacht verdwijnt 
 
refrein 
 
Er is stilte…. alleen maar stilte…. 
er is stilte…. alleen maar stilte…. 
stilte….. stilte……… 
  



Tekst “Ik zal er zijn” (Sela) 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben bent U wat een kostbaar geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven zegt Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig U die mij ziet 
 
De toekomst is zeker ja eindeloos goed 
Als ik eens moet sterven als ik U ontmoet 
Dan droogt U mijn tranen U noemt zelfs mijn naam 
U blijft bij mij Jezus laat mij niet gaan 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
 
O Naam aller namen aan U alle eer 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 
Geen dood en geen leven geen moeite of pijn 
Ik zal eeuwig zingen dicht bij U zijn 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
 
 


